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GYMNASIUM OP 
HET OOSTERLICHT
Hou jij van een uitdaging, samenwerken én gezelligheid? 
Dan is ons gymnasium echt iets voor jou! 
We nemen je mee naar de wereld van de Grieken en Romeinen. Je leert 
kritisch denken, samenwerken en creatief problemen oplossen.

	

Een gymnasium 
midden in de school
Ons gymnasium 
hoort gewoon bij het 
Oosterlicht. Je kunt 
dus óók kiezen voor 
de Sportklas of de 
Kunstklas. En je krijgt 
– net als iedereen – 
het vak Funtology. Zo 
combineer je het beste 
van twee werelden: 
uitdaging én plezier.

Leren door te doen
Bij ons leer je uit boeken, werk 
je met de laptop en ook veel in 
projecten. Soms werk je alleen, 
maar meestal samen. Zo leer je 
creatief denken, goed overleggen 
en echt de diepte in te gaan – 
handig voor nu én later. 
De projecten zijn soms met 
meerdere vakken tegelijk. Zo 
schrijf je bijvoorbeeld een eigen 
theaterstuk bij Nederlands, 
geschiedenis, Latijn, beeldende 
vorming en drama. Leuk én 
leerzaam dus! 

	
Wat maakt het gymnasium bijzonder?
In de gymnasiumklas leer je de talen Latijn en Grieks, de talen van 
de Romeinen en Grieken. Latijn en Grieks is meer dan woorden en 
grammatica leren – je ontdekt ook hun mythen, filosofie, kunst, politiek 
en geschiedenis; waarom was Achilles boos tijdens de Trojaanse 
Oorlog? Wat is echte vriendschap volgens Aristoteles? Hoe dachten de 
Romeinen over macht, vrijheid en recht?

Je leert over het verleden, maar ook over jezelf en de wereld van nu.

De voordelen van Latijn en Grieks
	 •	 Je leert heel precies denken én werken

	 •	 Je ontdekt de mythen en geschiedenis achter onze cultuur

	 •	 Je traint je brein: taal wordt een puzzel

	 •	 Je merkt dat andere talen makkelijker worden – veel woorden 

		  komen hiervandaan

	 •	 Je snapt de wereld om je heen beter – van democratie tot 

		  bouwkunst, het begon allemaal bij de Grieken en Romeinen

Vind je het spannend om met twee extra talen te beginnen? 

Dat snappen we. Daarom krijg je bij ons veel uitleg, oefening en 

persoonlijke begeleiding.

Twee routes 
binnen het vwo
Het vwo heeft twee 

richtingen: gymnasium 

en atheneum. Na de 

tweede klas kies jij 

voor atheneum of 

gymnasium. Je krijgt 

dus twee jaar de tijd 

om het uit te proberen.

Waarom het gymnasium op het 
Oosterlicht echt iets voor jou is
Gymnasium vraagt wat extra inzet, 

maar je krijgt er veel voor terug:

	 •	 Reizen naar Londen, Trier en Rome

	 •	 Een Cambridge-certificaat voor 

		  je Engels

	 •	 Gymnasium klas 1 t/m 6 vormt een 		

		  hechte groep leerlingen

	 •	 Leuke activiteiten: pizza-avond, 		

		  film, pubquiz, levend stratego, 

		  Griekse maaltijd koken voor elkaar 

	 •	 Een stevige basis voor universiteit 

		  of hbo

	 •	 De gymnasiumvereniging Noctua*

	 •	 En vooral: zes onvergetelijke jaren vol 	

		  vriendschap, plezier en uitdaging

* Wist je dat “Noctua” 
nachtuil betekent?
De uil is hét symbool 
van wijsheid – en van
onze gymnasiasten.


